Woord vooraf

In dit boek geef ik een analyse van de levensbeschouwelijke situatie van de
hedendaagse Europese mens. Deze analyse vindt zijn uitgangspunt in een aantal
premissen. Ten eerste dat de mens wezenlijk een religieus wezen is en dat dit
een eerste antropologische constante is. Ten tweede dat de mens wezenlijk een
intellectueel wezen is die op rationele en empirische wijze kennis over de wer-
kelijkheid probeert te verkrijgen. Dit is een tweede antropologische constante.
Ten derde dat er een eigenaardigheid is opgetreden in de geschiedenis van de
Europese mens die Verlichting heet. Deze Verlichting heeft de dominantie van
intellectuele wezen in de Europese cultuur geinstalleerd zodanig dat dit heeft
geleid tot een antagonisme tussen het intellectuele en het religieuze wezen.

Deze dominantie en dit antagonisme hebben enerzijds geresulteerd in een
enorme ontwikkeling van de Europese wetenschap en technologie, die zich over
de gehele planeet hebben verspreid, en anderzijds tot een zincrisis die het zelf-
vertrouwen van Europa heeft aangetast. Haar religieuze wezen is verkommerd.
De Verlichting blijkt in een bepaalde zin ook een Verduistering.

Dit boek is geen analyse van godsargumenten. We nemen aan dat de au-
toriteit van deze argumenten in het Europese denken, vooral sinds Kant, is
afgenomen, hetgeen een belangrijke reden is voor de verkommering van het
religieuze, de herleving van godsargumenten in de recente analytische filoso-
fie ten spijt. Deze argumenten lijken, hoe geavanceerd ze ook mogen zijn, de
overtuigingskracht te missen om de Europese cultuur opnieuw theistisch te
bezielen.

Dit boek is een denken over religie in eerste instantie aan de hand van Kier-
kegaard, Nietzsche en Camus. Het analyseert de religieuze Verduistering die
met de Verlichting is samengegaan en zoekt een nieuwe levensbeschouwelijke
oriéntatie. De titel is ontleend aan Nietzsche en staat voor de wandelaar als
vrije denker die in die vrijheid begeleid wordt de schaduw van het nihilisme en
in het besef van die schaduw een nieuwe levensoriéntatie probeert te vinden.
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