
Voorwoord

De Franse filosofe Simone Weil schreef op het einde van haar leven het 
onvoltooide werk L’enracinement – in het Nederlands vertaald als Verwor-
teling. Zij beschrijft hoe geworteld-zijn een elementair menselijke behoefte 
is van de ziel. Tegelijkertijd analyseert zij hoe de westerse cultuur ontwor-
teld is geraakt.

In een apart geschreven tekst presenteert Weil een alternatief onder de 
noemer Verklaring van verplichtingen tegenover de mens. Wat haar betreft 
zou het roer drastisch om moeten. Niet langer zouden de rechten van de 
mens centraal moeten staan, maar juist verplichtingen tegenover mensen. 
Het meest radicaal is Weil in haar pleidooi voor niet alleen aardse wortels, 
maar voor – wat zij noemt – ‘spirituele wortels’. Of, om met een gezegde 
van haar te spreken: ‘De boom is in werkelijkheid in de hemel geworteld’.

Het werk van Weil is radicaal en inspirerend. Radicaal omdat Weil het 
onmogelijke denkt en beschrijft; inspirerend omdat zij een actueel per-
spectief biedt.

Het boek is tot stand gekomen met behulp van het commentaar van 
em. prof. dr. Marc De Kesel. De gesprekken over het boek waren altijd 
opbouwend en boeiend – mijn dank hiervoor. Ook bedank ik mr. Henk 
Raadschelders voor zijn zorgvuldige lezing van en reactie op de tekst. 
Tot slot dank ik Els voor haar steun en de gesprekken die we over de 
tekst hadden.

Jacques Graste, mei 2025
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