
Het gender-experiment 
Hoe maakbaar is onze identiteit als M/V/X?

Gespreksnamiddag o.l.v. communicatie-experte Fran Bambust 
met psychiater Griet De Cuypere, kinderpsychiater Karlien 
Dhondt, artsen Marleen Finoulst en Patrik Vankrunkelsven en 
moraalwetenschapper Jurgen Slembrouck

Zaterdag 20 januari 2024, 14 uur (onthaal vanaf 13.30 uur)
Liberas (Blauwe Zaal), Kramersplein 23, 9000 Gent

De westerse wereld lijkt in de greep te zijn van een 
grootschalig gender-experiment. Zo wordt er bijvoorbeeld 
verkondigd dat biologisch geslacht er niet echt toe doet en 
dat vooral iemands subjectief ervaren genderidentiteit telt. Dit 
blijkt in de praktijk voor het leven van mensen verstrekkende 
gevolgen te kunnen hebben. 

Veertien (ervarings)deskundigen uit de VS, Ierland, Duitsland, 
Nederland en België leverden een tekst voor het boek Het 
gender-experiment. 

Info en inschrijvingen
- Toegang € 5 (inclusief drankje), ter plaatse te betalen. 

- Gelieve vóór 19 januari in te schrijven door een email te sturen naar 
hetgenderexperiment@gmail.com en te vermelden of u alleen komt 
of met meerdere personen.

- U kunt ter plaatse het boek Het gender-experiment kopen voor 
€20 (normale prijs €26). U dient dan wel vóór 11 januari een of meer 
exemplaren te reserveren door een mail te sturen naar 
hetgenderexperiment@gmail.com. U kunt het ter plaatse gepast 
betalen (wisselgeld is altijd een probleem) of (wel zo eenvoudig) het 
bedrag van tevoren over te maken naar: NL59 ASNB 0706 8478 30 
t.n.v. M.Harlaar o.v.v. Het gender-experiment

Het gender-experiment 

“Ik zet me al bijna dertig jaar in voor transrechten. Dat 
activisten mijn verhaal nu gevaarlijk, gewelddadig en zelfs 
transfoob noemen, zegt alles over de doctrinaire wending 
binnen de gemeenschap.”  – Buck Angel

“Laat ons zowel genderdiversiteit als genderverschillen omarmen 
maar ook, in het kader van genderdysforie, de met zorg uitge-
voerde medische behandelingen.” – Griet De Cuypere 

“Het besef dat puberteitsremmers helemaal geen pauze-
knop zijn maar kinderen meestal op de transitietrein zetten, 
doet de wenkbrauwen fronsen.” – Marleen Finoulst


