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FEEST VIEREN MET AUGUSTINUS — LAAT DE LIEFDE DE WACHT HOUDEN

Hubert Sanders

Bij Kerstmis, Pasen en Pinksteren
denken veel mensen vandaag aan
een dagje vrijaf, cadeautjes of lekker
eten. De christelijke oorsprong van het
feest staat niet meer op de voorgrond.
Waarom spreken we dan nog over feest
vieren met Augustinus? Is dat niet dé-
modé?

Augustinus neemt ons mee naar de
oorspronkelijke zin en betekenis van
deze christelijke feesten. De grote kerk-
vader uit de vierde en vijfde eeuw her-
innert er ons aan dat deze feesten een
meerwaarde bieden voorbij de grenzen
van consumptie en vermaak. De on-
geveer zeshonderd bewaarde preken
staan centraal in het opbouwen van
dat idee.

Bijna zijn hele leven woonde en werk-
te Augustinus in Hippo Regius, een
havenstad met heel veel culturen en
godsdiensten, rijk en arm. Fascinerend
is hoe hij preekte met de nodige tijd om
zijn woorden te laten bezinken en zijn
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toehoorders te bevragen. Die interactie
wordt verdergezet in gebed en eucha-
ristie, het sacrament van de tederheid.

Hij bouwde preken op in twee bewe-
gingen: de eerste is de beweging naar
boven, de tweede naar beneden. Aan
de ene zijde staat de verkondiger te-
genover God, aan de andere zijde oog
in oog met de mensen. De ogen van
ons hart kunnen dat soms niet zien,
door opgelopen kwetsuren. Christus is
dan de goddelijke geneesheer die onze
kwetsuren kan genezen.

Heel wat van de bewaarde preken
van Augustinus gaan over de loop van
het kerkelijke jaar of over de heiligen.
Kerstmis, met vriendschap en verbon-
denheid als waarden, toont ons wie we
zijn als christen. Pasen kunnen we niet
begrijpen zonder de geloofsinitiatie van
de veertigdagentijd en de getuigenis
dat Christus verrezen is en leeft. Op
Pinksteren ontvangen we de kracht van
de Heilige Geest, de ziel van de Kerk.

De aandacht voor de feesten van de
martelaren roept ons op om zelf te ge-
tuigen met woorden en vooral met da-
den. In een epiloog schetst Augustinus
hoe de Kruisweg in zijn verschillende
staties een aanzet kan zijn tot medita-
tie en gebed.

Augustinus schetst het beeld van een
pelgrimerende Kerk: Christus is met
ons wanneer we samen op weg zijn,
we zijn allemaal pelgrims in Zijin licht
en op Zijn weg. De Kerk is meer dan
een gebouw: het is een gemeenschap.
Met deze gedachte was Augustinus ook
een grote inspirator voor het Tweede
Vaticaanse Concilie, in de conciliaire
documenten is hij de meest geciteerde
kerkvader. Ook meer dan duizend jaar
later blijft Augustinus dus springlevend,
zelfs in tijden van de secularisatie.

Gabriél Quicke, Feest vieren met
Augustinus. Gompel & Svacina,
2023 (146 p.)

BELUISTER EEN HYMNE
UIT DE DERDE EEUW

De ‘Oxyrhynchus-hymne’, een ge-
bed voor de Heilige Drievuldigheid,
dateert uit de derde eeuw en bevat
zowel een Griekse tekst als muziek-
notatie. Daarmee is het het oudste
manuscript van een christelijke
hymne dat zowel de tekst als het
notenschrift bevat. Beluister de
hymne en lees meer op Kerknet:

https://www.kerknet.be/
kerknet-redactie/artikel/luister-
mee-naar-deze-christelijke-hymne-
uit-de-3de-eeuw



