NBD Biblion

Een gewelddadige aanslag door gemaskerde mannen op een warenhuis was eind 1985 het eindpunt
van een drie jaar durende terreur die achtentwintig doden eiste. Meer dan dertig jaar later is het
mysterie rond de zogenaamde Bende van Nijvel nog altijd niet opgelost. Een tiental boeken, twee
Belgische Bendecommissies en honderden speurders kunnen geen uitsluitsel geven over de identiteit
van de daders en hun motieven. Criminoloog en voormalig onderzoekjournalist Ponsaers probeert
aan de hand van historische bronnen te reconstrueren wat aan de aanslagen vooraf ging en uit welke
hoek de daders zouden kunnen komen. Extreemrechts, politici die een staatsgreep willen of de
Rijkswacht die daders de hand boven het hoofd houdt. Hij wil complottheorieén de kop indrukken,
geeft geen oplossingen maar onderzoekt op een puur wetenschappelijke manier en wil voor de
jongere generatie het tijdsbeeld kaderen waarin dat kon gebeuren. Zijn historisch onderzoek wordt
gestaafd door honderden voetnoten en een uitgebreid literatuuroverzicht. Niet voor de grote massa,
maar een zeer goed boek voor geinteresseerden.
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